
Samen kerk zijn in deze tijd  

 

Eind september van dit jaar hebben we als wijkcoördinatoren, contactpersonen, diakenen en 

ouderlingen bij elkaar gezeten om te bespreken hoe we samen kerk kunnen zijn in een veranderende 

tijd. We willen U graag van de grote lijnen  van dit gesprek op de hoogte brengen.  

Zondag 10 december zullen we na de dienst hierover als gemeente met elkaar spreken.  

Maar nu alvast even een ‘voorzetje’ zodat we goed voorbereid dit onderlinge gesprek aangaan.  

 

Er zit een verschil tussen wat we willen en wat we kunnen.  

Ons ledental zakt en onze gemiddelde leeftijd gaat omhoog. Vacatures in kerkenraad en bij de 

contactpersonen zijn niet altijd meer goed in te vullen. Het wordt daarom steeds belangrijker dat 

iedereen die zich verbonden voelt met de Hoofdhof zich mede verantwoordelijk voelt voor een goede 

gang van zaken.  

Daarnaast leven we in een veranderende samenleving, waarin de behoeften van mensen ook 

veranderen. Als kerk proberen we ook in te spelen op die veranderingen in de samenleving en onze 

manier van werken hierop aan te passen. 

Het bezoeken van alle leden door contactpersonen kan in de toekomst niet goed meer worden 

gedaan. Maar zolang de bestaande contactpersonen kunnen en willen, zullen zij hun adressen 

blijven bezoeken.  

We doen daarom een beroep op iedereen om te zien naar gemeenteleden die in de buurt wonen.  

Laten we zó proberen een beetje ‘op elkaar te passen’. Ieder mens heeft het immers nodig om 

gezien en gehoord te worden.  

Voor de mensen die wel met enige regelmaat contact behoeven en die zelf niet (meer) weg kunnen 

gaan, willen we ‘maatjes’ zoeken. Deze ‘maatjes’ zijn gemeenteleden die met liefde met enige 

regelmaat bij één of twee adressen op bezoek gaan.  

 

Ontmoetingspastoraat 

Als we elkaar kennen, kunnen we beter met elkaar meeleven. Daarom is het fijn als ieder, waar 

mogelijk, gebruik maakt van de momenten dat we elkaar kunnen zien en spreken. Om  zó vreugde 

en verdriet met elkaar te kunnen delen.  

Dat zijn natuurlijk in de eerste plaats de momenten waarop we ons geloof vieren. Op de 

zondagmorgen in de Hoofdhof, maar ook bij de avondmaal diensten in Berkumstede.  

Ook de informele ontmoetingen zijn belangrijk. Zoals het koffie drinken na de zondagse viering, de 

Open kerk op woensdagmiddag, het Ontmoetingscafé op vrijdagavond, gezamenlijke maaltijden die 

georganiseerd worden en waar iedereen voor uitgenodigd wordt.  

Het blijft mogelijk om contact op te nemen met de predikant en het pastorale team als er behoefte is 

aan een goed gesprek. Hun contactgegevens staan maandelijks in ons Mededelingenblad. 

 

Loslaten is anders vasthouden 

Nu we het systeem van contactpersonen en wijken langzaamaan gaan loslaten, vallen er aspecten 

weg.  Dit zijn met name de wijk gebonden activiteiten.  

Alle 7 wijken samen worden één wijk. Alles wat georganiseerd gaat worden, gaat voor de hele 

gemeente gelden.   

De bloemen vanuit de kerkdienst zullen voornamelijk gaan naar leden die ziek zijn of anderszins een 

hart onder de riem kunnen gebruiken.  

Voor mensen die te maken hebben met ernstige zorgen in hun gezin, maar dit liever niet openbaar 

willen maken, is er de mogelijkheid van een zgn. ‘stil boeketje’ namens De Hoofdhof.   

Dit kan alleen werken als we ons op elkaar betrokken weten en informatie hierover willen (laten) 

doorgeven aan degene die gaat zorgen voor deze speciale bloemengroet. 

 

Wat iedereen kan doen 



Het ontvangen van kaartjes wordt door veel mensen als positief ervaren. Het vermelden van lief en 

leed in de Nieuwsbrief geeft ieder de gelegenheid mee te leven. Laten we dit goed gebruiken! 

Mensen die niet regelmatig de kerkdiensten bezoeken, en soms ook geen uitgebreid netwerk hebben 

binnen de gemeente, zijn vaak blij verrast als ze een kaartje krijgen waarop veel mensen  hun naam 

hebben geschreven als groet of ter bemoediging.  

Dit blijven we dus doen! 

Samen zal het ons heel goed kunnen lukken om een ‘warme kerk’ te zijn voor iedereen. Zeker als we 

met liefde omzien naar elkaar.  

 

Nieuwe manieren van werken leveren natuurlijk ook weer nieuwe knelpunten en problemen op. Dat 

kan niet anders. Maar we hopen en vertrouwen dat het met zijn allen zal lukken om een ‘warme en 

uitnodigende kerk’ te zijn. Voor elkaar en voor ieder die op ons (kerke)pad komt.  

 
Tot 10 december!  
Marijn Rohaan, Miny Veenema, Desiree Lips  
 
 


